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Voorwoord

Dit boek is samengesteld ter ere van het 100-jarig jubileum van de 
Verdraagzaamheidloge No. 39. 

Enschede kent al 100 jaar een vereniging van mannen die elkaar regelmatig 
ontmoeten. Elke woensdagavond in hun verenigingsgebouw ‘Het Odd 
Fellowhuis’ aan de Nicolaas Beetsstraat 44 in het centrum van Enschede.

Het lijkt er dikwijls op dat we daar tegenwoordig geen tijd meer voor hebben. 
Door individualisering verandert de maatschappij. De opkomst van de sociale 
media maakt het mogelijk om elkaar sneller en op afstand berichten te sturen.        
Ook onze verblijfplaats is daarbij niet meer bepalend. Bovendien hebben werken 
en privé een andere tijdsindeling gevonden. Opleiding, gezin, werk en carrière 
vragen zoveel tijd en aandacht waardoor het bijna al onze aandacht opslokt. 
Misschien is de eenzaamheid op latere leeftijd voor veel mensen daar een gevolg 
van.
Wij zijn dan ook van mening dat tijd investeren in de medemens loont.

Waarschijnlijk is het de reden dat De Verdraagzaamheidloge een eeuw is blijven 
bestaan. Mannen die in deze haastige tijd even tot rust willen komen om nieuwe 
energie op te doen. Met elkaar in gesprek  gaan of hun zorgen te kunnen uiten. 
Ook om even stil te zijn en naar muziek te luisteren, maar ook om te leren en 
te onderzoeken om tot verdieping en verrijking te komen. Daarnaast is ook de 
gezelligheid de kracht van het Odd Fellowschap. 

Natuurlijk vragen we ons af of de Odd Fellows nog een plek verdienen in onze 
samenleving. Wij zijn van mening dat dit anders is dan vroeger. Was het in vorige 
eeuwen zo dat mensen sociaal ondersteund moesten worden bij noden, een 
belangrijke taak van onze Broederschap. Tegenwoordig is het de roep om meer 
verbinding te zoeken tegenover het individualisme in de samenleving. Maar ook 
nu we leven in tijden van spanningen en onzekerheden is de doelstelling van 
de Odd Fellows nog springlevend nl. ‘het streven naar een harmonische samen-
leving’.

U kunt in dit document veel over ons te weten komen. 
Wie we zijn, wat we doen en waarvoor we staan, al 100 jaar lang.

Henk Veerbeek
Voorzitter Verdraagzaamheidloge nr. 39

De tuin van ons logegebouw.
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100 jaar geleden:  
de eerste Odd Fellows in Enschede

30 mei 2022 is het 100 jaar geleden dat de Odd Fellows vaste voet aan de grond 
kregen in Enschede. Vanuit de loge uit Deventer werden de eerste initiatieven 
genomen om een loge te stichten in Enschede. 

De eerste Odd Fellow in Enschede was de heer S.J. Menko, van de firma 
Trautmann Menko Damesconfectie. Hij deed zijn intrede op 11 december 1902 in 
de Veritas-loge No. 10 te Deventer. 
In 1918 kwamen daar de broederen Rosenboom en Scheerboom bij. 

In Deventer werd sterk aangedrongen op propaganda voor de Loge in Enschede. 
In 1919 werd vervolgens een propaganda-avond gehouden in Enschede. Dat 
resulteerde in vijf nieuwe leden. 

Op 24 november 1920 vond dan ook de stichting plaats van de Club Verdraag-
zaamheid in Enschede, behorende bij de Veritas Loge in Deventer. De wekelijkse 
zittingen vonden aanvankelijk plaats in het huis van broeder Hoek aan de 
Noorderhagen 56. 

Toen het ledental steeg naar 14 werd, een verblijfplaats gevonden in hotel Mulder 
aan de Haaksbergerstraat 11 en later in hotel Rijbroek aan de Zuiderhagen 43. 
Het ledenaantal steeg vervolgens gestaag tot 35. 
Enschede telde in die tijd 43.000 inwoners. 

De leden van de verdraagzaamheid loge in 1925.
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Verdraagzaamheidloge No. 39 wordt  
opgericht in 1922

Na 18 maanden een Club te zijn geweest, vond uiteindelijk 
de stichting plaats van de Verdraagzaamheidloge No. 39 
op 30 mei 1922. 
Dit feestelijke gebeuren vond plaats in gebouw Irene. 

De zittingen werden vervolgens gehouden in 
het logegebouw aan de Kuipersdijk 115A, hoek 
Madoerastraat, een voormalige bovenverdieping van een 
schilderswerkplaats. 
Broeder Huysman werd de eerste voorzittend meester. 
Het eerste inventaris werd voornamelijk bijeengebracht door het overnemen - 
tegen een ‘zacht prijsje’ - van de inventaris uit een loge te Amsterdam, die net 
daarvoor een nieuw Odd Fellowhuis had betrokken. 

Er volgen jaren van voorspoed en opgewekt logeleven. De loge groeide in 1925 tot 
43 leden en het logegebouw werd te klein.  
In 1926 werd een bouwcommissie ingesteld met als taak een nieuw logegebouw 
te stichten. Een perceel, groot 400m2 aan de Nicolaas Beetsstraat werd gekocht 
voor fl. 7,00 per m2. 

Broeder Kromhout van de Meer kreeg 
de opdracht tot het maken van een 
bouwplan en de aanbesteding vond op 
29 december 1926 plaats aan de heren 
Nuyts en De Jong voor een bedrag 
van fl. 7.950,00. Dit exclusief schilder- 
en loodgieterswerken. De bouw liep 
voorspoedig. 

Op 29 juni 1927 werd voor het laatst 
bijeengekomen in de ruimte aan de 
Kuipersdijk. 
Op 8 oktober 1927 vond de plechtige 
inwijding plaats van ons huidige 
logegebouw. De loge telde in die tijd 
53 leden. Echter door de recessie in 
de daaropvolgende jaren liep het 
ledenaantal wat terug, maar herstelde 
zich in 1932 tot 54 leden. In 1940 is het 
ledenaantal 47. 

Ons logegebouw.
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De periode na 1945

Bij de hervatting van de loge-bijeenkomsten, na deze donkere tijd, kwamen 
tussen 1945 en 1948 ruim 20 leden weer bij elkaar. 
Eerst in gebouw Irene aan de Noorderhagen en vanaf eind 1948 weer in het oude 
logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat. 

Het ledenaantal ontwikkelde zich voorspoedig. In 1954 was het ledenaantal zo 
groot, dat de Hengelose leden een eigen loge in Hengelo konden stichten onder 
de naam Twenthe Loge No. 64. 

In 1961 werd vervolgens in Enschede een tweede loge gesticht onder de naam 
Grenslandloge No. 67. 

Ook werd direct daarop een eerste damesloge gesticht onder de naam 
Freya Rebekkah Loge No. 23. Deze damesloge is opgeheven in 2018. 

Ondertussen is in 2022 een nieuwe - maar gemengde - Odd Fellow Club opgericht 
in Enschede. 

De Verdraagzaamheidloge No. 39 bestaat nog steeds en heeft onderdak geboden 
aan de leden van de opgeheven Grenslandloge. 
De Verdraagzaamheidloge in Enschede heeft nu nog 44 leden. 

Ik kwam in aanraking met de Odd Fellows in de tijd dat ik met pensioen ging. Ik was op zoek naar 
nieuwe contacten en aanvaardde een uitnodiging om op  een avond kennis te komen maken met 
wat nu mijn loge is. Al pratende met meerdere personen kreeg ik het gevoel dat zij op dezelfde 
serieuze manier in het leven stonden als ik. Dat was heel belangrijk voor mij. Ik nam het besluit toe te 
treden en werd  tot broeder gewijd. Dat is nu 15 jaar geleden.                 
Ben

Gebouw Irene.
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Wie zijn Odd Fellows?

Er is een gezegde “Dat om te weten wie je bent, je moet weten waar je vandaan 
komt”. 
Om te laten weten wie en wat de Odd Fellows zijn, moeten we een paar eeuwen 
terug in de tijd en gaan hiervoor naar het Engeland van begin 1700. Het was 
een compleet andere tijd dan de tegenwoordige. Engeland beheerste in die tijd 
de wereldzeeën en was het machtigste land ter Wereld met vele koloniën en een 
sterke industrie. 

In 1723 wordt er de Ancient Order gesticht. Over het waarom, de naam en de 
vorm kunnen we slechts gissen. Het is evenwel aannemelijk dat het waarom te 
maken had met het ontbreken van een sociaal vangnet, want de leden van de 
orde beloofden elkaar bij te staan bij ongeval, ziekte en overlijden. Ook zou men 
zorgdragen voor de weduwen en wezen. De vorm zou mede afgekeken kunnen 
zijn van de in die tijd ook bestaande Vrijmetselarij. Het blijft evenwel gissen. 
Hetzelfde geldt voor de naam.

De Ancient Order werd onder het motto ‘Vriendschap, Liefde en Waarheid’ de 
voorloper van verschillende Odd Fellowloges in diverse Engelse steden. Tussen 
de loges onderling was overigens weinig of geen contact. 
Van één van deze loges, de Odd Fellowloge nr. 17 in Londen, werd de smid 
Thomas Wildey in 1804 lid en hij werd drie jaar later voorzitter. 

In 1814 was de tijd rijp voor een 
overkoepelende Odd Fellow-organisatie. 
Deze kreeg de naam van The 
Manchester Unity of the Independent 
Order of Odd Fellows. 
Deze organisatie ontwikkelde zich 
uiteindelijk tot een goed georganiseerde 
onderlinge verzekeringsorganisatie. 

Thomas Wildey emigreerde in 1817 naar 
Baltimore in Amerika. Over het waarom 
van zijn emigratie weten we niets.  
Hij stichtte twee jaar later de eerste  
Odd Fellowloge, de Washingtonloge 
nr.1. In de jaren erna volgden meer loges. 

In 1841 maakte de Amerikaanse Odd 
Fellow tak zich los van de Engelse tak, 
omdat men meer wilde zijn dan louter Thomas Wildey

Gezamenlijke maaltijd.

Overleg tijdens een 
kampeerweekend.

Lezing over “de wolf in 
Nederland”.
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een verzekeringsinstituut. Men wilde 
zich ook op de geestelijke ontwikkeling 
van de mens richten. Kennelijk was de 
boodschap die Wildey bracht iets waar 
het toenmalige Amerika aan toe was, 
want toen Thomas Wildey op 19 oktober 
1861 overleed waren er al meer dan 
400.000 leden die om hem rouwden.

In 1869 werd het besluit genomen om - 
naar het Amerikaanse voorbeeld - ook 
in Europa loges te stichten en zo werd in 
1870 in Duitsland de eerste loge gesticht 
en al snel volgden loges in Zwitserland, 

Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, IJsland en België. 
In Nederland werd op 20 maart 1877 in Amsterdam de eerste Odd Fellowloge 
-de Paradijs Loge No.1- gesticht. In de loop der jaren, vooral de periode na de 
Eerste Wereldoorlog, kreeg - met uitzondering van het gebied beneden de grote 
rivieren - zo ongeveer elke stad van enige omvang zijn eigen Odd Fellowloge en 
dito gebouw. Lange tijd konden alleen mannen lid worden van de Odd Fellows. 
In 1920 werd de eerste Nederlandse vrouwenloge gesticht.

De Tweede Wereldoorlog was ook voor de Nederlandse loges een inktzwarte 
periode, ook omdat vele Joodse leden de oorlog niet overleefden. Na de oorlog 
herpakten de loges zich en begonnen aan een nieuwe bloeiperiode. Een periode 
waarin zelfs een eigen camping en een eigen serviceflat werden geopend. Deze 
bloei hield lange tijd aan.

In Enschede werd in 1922 de Verdraagzaamheidloge No. 39 gesticht, nu dus 
100 jaar geleden. Later werd nog een tweede herenloge (Grenslandloge No. 67 tot 
2022) en een damesloge (Freya Rebekkah Loge No.23 tot 2018) gesticht. 

Ook de loges hebben de afgelopen jaren ervaren dat in Nederland het 
verenigingsleven achteruitloopt. En hoewel de gemiddelde leeftijd van onze 
loge weliswaar hoger is geworden, zijn we blij dat wij 
als Verdraagzaamheidloge nog steeds een levende 
vereniging zijn waar we wekelijks met plezier bij elkaar 
komen. 

Ik heb om inhoudelijke redenen gekozen voor de I.O.O.F. en niet voor een ‘serviceclub’.
Je zelf kunnen zijn in een niet gestructureerde vorm. De zittingen en bijeenkomsten zijn elke week 
inhoudelijk weer anders en verrassend en dat al 49 jaar. Meegaan met de tijd en contacten in ver-
scheidenheid met broederen geven mij veel inspiratie.                                               
Jan

Orde van Odd Fellows

The ‘Independent Order of Odd Fellows’ (I.O.O.F.) is een internationale Orde met 
een filosofisch-humanitaire grondslag. 
De Orde is opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildey. 

In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke Odd Fellow-
verenigingen die wij ‘loges’ noemen. Dit woord komt van het Engelse ‘lodge’, dat 
oorspronkelijk tent of onderkomen betekende. 

In Nederland en België hebben wij ongeveer 2800 leden, verdeeld in loges voor 
mannen en voor vrouwen. De leden noemen elkaar broederen en zusteren.

Wereldwijde harmonie
Wereldwijd zijn er honderdduizenden Odd Fellows die in cultureel, religieus, 
maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar verschillen. De loges vormen een 
wereldwijde vereniging van mensen die willen bijdragen aan grotere harmonie 
onder de mensen, aan verdraagzaamheid en compassie. 

Het logo van de Odd Fellows bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die 
symbool staan voor Vriendschap, Liefde en Waarheid. Het zijn de idealen die we 
in ons dagelijks leven willen nastreven.

Binnen het wereldwijde gedachtegoed 
van de Odd Fellows voelen mensen met 
zeer verschillende achtergronden zich 
thuis. De Orde is niet afhankelijk van 
of gebonden aan een bepaalde kerk, 
geestelijke stroming of politieke partij.

Mijn echtgenote was al een paar jaar lid en bij bijzondere gelegenheden ging ik wel eens mee. 
Het was opvallend hoe de leden met elkaar omgingen, namelijk één grote vriendinnengroep.               
Op die avonden trof ik ook een aantal andere partners, die zelf lid waren van de mannenloge.            
Door de gesprekken met hen voelde ik een zelfde sfeer, zodat het mijn interesse opwekte om dat 
eens mee te maken. Ik werd niet teleurgesteld en heb mijn lidmaatschap aangevraagd. Met name 
de maatschappelijke aspecten van de orde spreken mij aan. Een steuntje in de rug te kunnen geven 
voor hen die het ‘even moeilijk hebben‘. 
Hans

Herberg ‘De Zeven Sterren’ in Baltimore waar op  
26 april 1819 de Washington Loge no. 1 werd gesticht.
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De Tweede Wereldoorlog

De periode van de Duitse bezetting van 1940-1945 heeft grote gevolgen gehad 
voor de loge en de leden van de Enschedese Verdraagzaamheid loge. Uit de oude 
verslagen maken we het volgende op: 
“In 1940 is het ledenaantal nog 47. De Grootsire meldde direct na de capitulatie 
in mei 1940, dat alle Ordewerkzaamheden tot nader order dienden te worden 
gestaakt. Spoedig daarop werden de Logegebouwen gevorderd en werd beslag 
gelegd op het vermogen. Het bestuur werd verplicht om alle inlichtingen over het 
vermogen te verschaffen. Indien geen volledige informatie werd gegeven zouden 
‘Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen gewärtigt werden’. Het is begrijpelijk 
dat vele documenten vernietigd werden en delen van de inventaris verborgen 
werden”. 

In de geschiedenisbronnen van de loge volgen jaren van stilte. Na de bevrijding 
in 1945 werd een bericht van de Grootloge verstuurd aan alle logebesturen “dat 
de Orde was opgeheven door onbevoegden, dus ongeldig, dus de Orde was in 
volle omvang blijven bestaan”. Er werd op aangedrongen om voorlopig zelf geen 
stappen te ondernemen. “Vanuit de Grootloge zal alles worden gedaan om ons 
mooie Orde-werk zo spoedig mogelijk te hervatten”. Er werd verzocht om het 
schrijven te willen meedelen aan “allen, van wie gij meent, dat het voor hen van 
belang is”.  
Ook aan alle broederen van de Verdraagzaamheidloge die de oorlog overleefd 
hadden, werd een brief gezonden voor een eerste bijeenkomst. 
De belangstelling was bevredigend en bijna unaniem werd besloten om de loge te 
herstarten. Het gebouw was echter verhuurd 
aan een kerkgenootschap en het bleek niet 
mogelijk om op korte termijn deze verhuur 
te doen beëindigen. Bovendien was het 
gebouw haveloos en zonder meubilair. Over 
schadeloosstelling bestond geen zekerheid. 
Vandaar, dat de zittingen aanvankelijk 
gehouden werden in gebouw ‘lrene’ aan de 
Noorderhagen.
Op 8 december 1948 is het dan zover. Het 
logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat is 
ondertussen weer in het bezit van de loge. 
 
De eerste zitting in het logegebouw is feestelijk en ook indrukwekkend. Deze 
eerste bijeenkomst wordt geleid door Voorzittend Meester broeder Ribbels.  
Er zijn dan 21 broederen aanwezig en vele gasten van verschillende loges, 
district- en Grootloge-bestuur alsook de Rebekkah’s van verschillende 
vrouwenloges. 

Informatie aan leerlingen van 4 en 5 VWO.

De loge in gesprek met scholieren.
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Er komen verder complimenten voor 
de stemmige inrichting van de Tempel 
(bezinningsruimte). 

De Voorzittend Meester merkt op dat 
“tegen de verwachting in weer veel 
terecht is gekomen.  
16 stuks beambten-regalia zijn 
ontvangen van het Grootloge-bestuur, 
geschonken door Amerikaanse loges.  
Met veel moeite is ons gebouw weer 
in ons bezit gekomen op niet te slechte 
voorwaarden.  
Onderhoud was dringend nodig en 
de tempel moest geheel behangen en 
geschilderd worden”. 

In zijn openingswoord herinnert de Voorzitter eraan dat “we ruim 8 jaar niet in 
dit gebouw hebben kunnen samenkomen”. Hij vraagt vervolgens een ogenblik 
stilte voor de sinds die tijd zeven overleden broederen die door de Secretaris 
worden voorgelezen. 

Vervolgens staat de voorzitter van de Verdraagzaamheidloge stil bij drie van onze 
broederen die slachtoffer werden van de oorlog of zoals hij het verwoordde: “die 
door maatregelen van de bezetter zijn overleden”. 

Hij noemt de drie namen: 
Broeder Max Wertheim, fabrieksdirecteur en lid sinds 1923, gestorven op 
21 oktober 1943 op 72-jarige leeftijd op zijn onderduikadres. 
Broeder Nathan Jacob Menko, koopman en lid sinds 1920, gestorven op 
5 september 1944 op 75-jarige leeftijd op zijn onderduikadres. 
Als derde noemt hij broeder Sallie Heijmans, fabrikant en lid sinds 1923, 
gestorven op 20 maart 1943 op 57-jarige leeftijd in Polen in het vernietigingskamp 
Sobibor. 
 
Voorzitter vraagt vervolgens allen om te gaan staan en uit eerbied voor onze 
broederen die ‘door bepalingen van de bezetter het leven hebben gelaten’ een 
minuut van stilte en overdenking te betrachten. 

De bouwstenen in gebruik bij de Odd Fellows.

Ik ben lid geworden van de I.O.O.F. omdat ik achter de doelstellingen van de Orde sta. In de 37 jaar 
dat ik lid ben, heb ik geprobeerd het gedachtegoed in mijn dagelijkse leven uit te dragen. Je mede 
verantwoordelijk te voelen voor wat zich op deze aarde afspeelt, is iets waar we maar zo weinig in-
vloed op kunnen uitoefenen. Toch ben en blijf ik Odd Fellow om de beloften die ik bij mijn inwijding 
heb uitgesproken zo goed mogelijk na te leven.                           
John
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De Koude Oorlog

We hopen op een leven in vrede en vriendschap tussen mensen en volkeren. 
Voor sommige deskundigen breekt er opnieuw een tijd aan van gewapende vrede 
oftewel de Koude oorlog is aangebroken. 
In onze samenleving en ook in de loge speelde vlak na Tweede Wereldoorlog het 
gevaar van het oprukkende communisme van Stalin. 

We gaan terug naar januari 1949. 
Er is een uitvoerig Bulletin van het Grootbestuur binnengekomen met een 
mededeling van de Gouverneur Groot Loge waarin gevraagd wordt aan de 
besturen en leden van de loges de ‘plicht op te leggen van een actieve tegenstand 
tegen het communisme’. Deze resolutie is te Sint Paul (Amerika) in september 
1948 aangenomen. 

Het tijdsbeeld wat we hier zien is de Koude Oorlog: eind mei was de 
blokkade van Berlijn begonnen en de communisten hadden Tsjecho-Slowakije 
overgenomen en een van de sprekers bij de herdenking van de Februaristaking in 
Amsterdam, de sociaaldemocraat Ko Suurhoff, vergelijkt de praktijken in nazi-
Duitsland met de Stalin-terreur in de jaren 1930 in de Sovjet-Unie. 

De Voorzittend Meester merkt echter op “dat deze resolutie in strijd is met de 
beginselen van de Orde, dat over politiek en godsdienst niet gedebatteerd mag 
worden in de Tempel”.  
Dan verbreed de discussie zich en broederen merken op dat deze laatste 
opmerking van de VM juist is maar “dat ieder dictatoriaal streven in strijd is 
met de beginselen van de Odd Fellows, die immers de vrijheid van mening voor 
eenieder voorstaan”. 

Anno 2022 hebben we weer een harde les moeten leren dat vrede in Europa toch 
niet vanzelfsprekend blijkt te zijn. 

Door een vriendin ben ik op 20-jarige leeftijd geïntroduceerd bij de Jong Odd Fellows. De idealen 
van deze club, ‘vriendschap - hulpvaardigheid - en verdraagzaamheid’, spraken mij zeer aan en ook 
het lid zijn van een jongerenclub. Op mijn 28ste jaar ben ik overgestapt naar de Verdraagzaamheid-
loge. Het samenzijn van mensen die gelijke doelen nastreven vind ik een belangrijke doelstelling. Ik 
ben daardoor met veel enthousiasme al 60-jaar lid!!                                               
Paul 
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Verdraagzaamheidloge No. 39 
- De Odd Fellows van Enschede -

De leden van de Verdraagzaamheidloge komen op 
woensdagavond bij elkaar in het Odd Fellowhuis aan de 
Nicolaas Beetsstraat 44 in Enschede.

Vanaf half acht is ons gebouw open. Onder het genot van een kopje koffie 
ontmoeten we elkaar. 
Deze bijeenkomst staat in het teken van bezinning, kennisnemen van elkaars 
ervaringen en standpunten en het elkaar als mens ontmoeten. 

Wat doen ze daar? 
Zo’n loge-avond bestaat uit twee gedeelten, te weten een zogeheten zitting in 
een aparte ruimte die de bezinningsruimte wordt genoemd, gevolgd door een 
informeel samenzijn. 

In het eerste deel ligt het accent op bezinning en verdieping, waarbij één van de 
leden een inleiding houdt over iets dat hem bezighoudt of over een ervaring, die 
hij graag met anderen wil delen.  
In het tweede gedeelte kan hierover worden nagepraat, terwijl er ook alle 
gelegenheid is met deze of gene over alle mogelijke andere zaken van gedachten 
te wisselen. 

Betrokkenheid, ofwel respect en aandacht voor elkaar, daar gaat het bij Odd 
Fellows om. ‘Broederschap onder mensen’ zo luidt hun lijfspreuk. 
Iedereen die zich daardoor aangesproken voelt, kan lid worden van de 
Verdraagzaamheidloge.  
Onze loge is een pluriform gezelschap en wij zijn oprecht geïnteresseerd in 
elkaar. We zoeken graag met elkaar naar wat ons bindt en niet naar wat ons 
zou kunnen scheiden. Het zal duidelijk zijn dat het Odd Fellowship geen religie 
is, maar een levenshouding. Door deze attitude ontstaat een unieke sfeer van 
verdraagzaamheid en harmonie. 
 
De Verdraagzaamheidloge No. 39 maakt deel uit van de I.O.O.F. (vrij vertaald: 
Onafhankelijke Organisatie van Gewone Mensen), een wereldwijde organisatie 
op ethische grondslag.
 
De I.O.O.F. wil zich inzetten voor het welzijn van de mens en aandacht besteden 
aan de persoonlijke groei van haar leden.
De organisatie heeft geen binding met kerkelijke, politieke of andere instellingen 
en kent geen dogma’s. Wij komen wekelijks bij elkaar. Centraal daarin staan de 
ontmoeting en het samenzijn.

Feestelijke midwinterviering.

Theatervoorstelling over armoede en bijstand.
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De logeleden zijn een divers gezelschap, zowel in leeftijd, ervaring, achtergrond 
als in levensvisie. Het samenzijn is wat hen bindt.

Iedereen die zich daardoor aangesproken voelt, kan lid worden van de 
Verdraagzaamheidloge.

De mannen aan het werk.

De jaarlijkse barbeque.

Lezing en bezoek aan de 2e Maasvlakte.

Het Odd Fellow mannenkoor.

VERBAZING: over het bestaan van Odd Fellows
VERWONDERING: bij de inwijding
ONTROERING: bij de afscheidsvieringen
BEWONDERING: voor de inzet van de mede-
broeders
VERRASSING: hoe iedere keer een bijdrage 
(inleiding) wordt gehouden
VOLDOENING: wanneer je zelf een bijdrage 
hebt gehouden
VERVULLING: na weer een geslaagde loge 
avond
Theo

Bijeenkomst in de binnentuin.

Voor de inwendige mens.

Verkoop-fair in het  
Odd Fellowhuis.



26 100 jaar Odd Fellows in Enschede Maatschapprlijke betrokkenheid en activiteiten 27

Maatschappelijke betrokkenheid en 
activiteiten

Elke loge in Nederland heeft een commissie maatschappelijke activiteiten. 
De doelstellingen van de commissies komen rechtstreeks uit de algemene 
doelstelling van de Orde: ‘omzien naar de medemens en de zwakkeren in de 
samenleving waar mogelijk een steuntje in de rug geven’.

Oudere voorbeelden daarvan vinden wij al terug aan het einde van de 
negentiende eeuw. Toen stonden er ordeleden mede aan de wieg van de Stichting 
Pro Juventute. Een organisatie die gefinancierd werd door particulieren. Leden 
verleenden rechtsbijstand aan delinquente kinderen en hulp aan ouders.  
De organisatie is al spoedig door de overheid ter hand genomen en omgezet 
in professionele begeleiding. Het was de voorloper van de huidige Bureaus 
Jeugdzorg.
 
In de zeventiger jaren werd door leden van de Enschedese loge, de broederen 
Vosjan en Wermer, gedurende de vakantie kinderkampen georganiseerd ten 
behoeve van kinderen met een beperking.  
Hierdoor werden de ouders voor een weekje ontlast en de kinderen hadden 
een fantastische week met ontspanning en ontmoeting met elkaar. Vervoer en 
begeleiding werd landelijk door Odd Fellow-leden verzorgd.
 
De landelijke Commissie Jeugdzaken van de Odd Fellows houdt zich bezig met 
het jaarlijks uitzetten van de essaywedstrijd naar de loges met de voorbereiding 
van de reis naar IJsland en Amerika. Per district wint de winnaar deze reis. 
Studerende jongeren uit diverse Europese landen kunnen meedoen aan 
deze wedstrijd. Via scholen worden leerlingen uitgenodigd om aan deze 
essaywedstrijd deel te nemen. 

Lokale activiteiten:

• De Enschedese loge organiseert een ontmoeting met leerlingen uit 4/5 VWO 
van het Bonhoeffer College voor gespreksrondes tussen ‘jong en oud’, waarbij 
dikwijls verrassende onderwerpen aan de orde komen.

• In samenwerking met de Museum PlusBus worden voor ouderen, die 
niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken, groepsbezoeken 
georganiseerd. Reizen naar het Van Goghmuseum, Cobra museum, het 
Kröller-Müller museum en paleis Het Loo zijn daar voorbeelden van.

• Vanuit een eigen fonds en in samenwerking met de landelijke vereniging 
‘Thomas Wildey’ worden weekjes vakantie naar een camping of 

Cultuur snuiven in Springendaal.

Museum- en theaterbezoek.
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bungalowpark georganiseerd voor gezinnen met jonge kinderen, die zich dit 
al vele jaren niet konden veroorloven.

• In samenwerking met de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem worden 
middagen georganiseerd voor gehandicapte jongeren (35+).

• Acties voor de Voedselbank of Sinterklaasacties worden ondersteund. Maar 
ook donaties voor het Blijf-van-mijn-Lijfhuis of voor de Stichting Hulphond 
staan op ons lijstje. 

• In samenwerking met andere organisaties worden bridge-drives gehouden 
ten behoeve van en ter ondersteuning van organisaties die actief zijn op het 
sociale en maatschappelijke vlak.

Bij alle activiteiten is het hartverwarmend om na afloop de reacties van de 
deelnemers te horen. 
Daar doen wij het niet voor, maar het is mede een stimulans om daar mee door te 
gaan.

Graag tot ziens!

Gezamenljk een weekend weg.

Ontspannen.

Creativiteit.

De loge doet Stichting Buddiez een schenking.
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Geven om elkaar

‘Odd Fellows’ is een wereldwijde organisatie die zich op plaatselijk niveau inzet 
voor een samenleving waarin mensen geven om elkaar.

Eén van de kernbegrippen van de Odd Fellows is het werken aan een betere 
samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten 
gericht op ondersteuning en ontplooiing. De leden zullen persoonlijk veelal hun 
persoonlijke maatschappelijke activiteiten ontplooien. Ook de loges zullen dit 
in logeverband doen, hier zijn voorbeelden van terug te vinden in dit boekje bij 
‘Maatschappelijke activiteiten’.

In het kader van ons jubileum willen we de inzet van ‘STOP ARMOEDE 053’ van 
harte ondersteunen. Deze stichting bouwt aan een wereld zonder armoede. Deze 
stichting helpt gezinnen in Enschede die niet rondkomen met hun inkomen. 
Armoede komt steeds meer voor in ons land. Eén op de zeven kinderen leeft 
ondertussen in armoede. 

Afgelopen jaren heeft onze loge bridgedrives georganiseerd. De opbrengst van 
deze drives willen wij schenken aan het werk van deze stichting, zodat deze 
gezinnen en kinderen - die in armoede leven - extra aandacht en hulp krijgen.
De waardecheque wordt binnenkort overhandigd aan mevrouw Van Hattum, 
oprichtster van ‘STOP ARMOEDE 053’

Ik vind het een gezellige en vriendschappelijke mannenclub met een grote onderlinge betrokken-
heid. De sfeer op de logeavonden in de bezinningsruimte met de rituelen en muziek zijn voor mij 
een rustpunt. De inleidingen op de logeavonden spreken mij aan, mede omdat zij zo totaal kunnen 
verschillen. Ook de maatschappelijke betrokkenheid zoals in deze uitgave worden weergegeven vind 
ik bijzonder belangrijk.                                                                                     
Gerard

De echtgenotes worden niet vergeten.

Voorbereiding voor een 
bijeenkomst met een groep van 
‘De Zonnebloem’.

Uitreiking van de prijs aan 
de winnares van de essay-
wedstrijd
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De loge op bezoek bij Twence afvanverwerkingsbedrijf.


